Hoe belangrijk is spel tijdens een training?

Ik zou zeggen SUPER belangrijk. En omdat ik merk dat jullie het af en toe nog wat lastig vinden de juiste balans te vinden tussen trainen en belonen, heb ik iets op papier gezet. 
Want ook spel kan gezien worden als beloning. 
Je hoeft daar niet altijd voer voor te gebruiken en je kunt het natuurlijk ook goed afwisselen. Het moet voor de hond onvoorspelbaar worden wat er komt als hij een oefening op de juiste manier heeft uitgevoerd. 
Zo houd je de hond “gretig” en bij de les en zullen ze altijd weer voor het spelletje gaan, want he…….je weet nooit wat er komt; of dat lekkere voertje wat ook steeds weer anders is, of dat te gekke speeltje wat altijd op de kast ligt en hij alleen maar krijgt op de speciale (training) momenten. 
Vergeet niet dat spel veel meer is dan je hond bezighouden. Het is een vorm van communicatie, een manier om elkaar beter te leren begrijpen en een belangrijk onderdeel van je training, als ook de opvoeding uiteraard. 
Wanneer jullie regelmatig even spelen, versterken jullie niet alleen de onderlinge band, maar leg je ook de basis voor een betere samenwerking, en wederzijds vertrouwen. 
Spel kan een fantastische beloning zijn. Je hoeft niet altijd voertjes te gebruiken; een rondje touwtrekken of iets apporteren kan al net zo effectief zijn. Maar denk vooral in afwisseling. Want dat is het sleutelwoord!
Een fout die veel gemaakt wordt is om het spel te laten escaleren in opwinding. De hond gaat happen of wil bijvoorbeeld niet meer lossen (loslaten van het speeltje). Je kunt je hond leren om ook tijdens het spel te luisteren. Ook hier is afwisseling van belang. Bij honden die last hebben van buitdrift en dus niet of slecht willen lossen kun je ervoor kiezen om een 2e speeltje in het leven te roepen en te gaan “ruilen”. Uiteraard kun je het speeltje ook gaan ruilen tegen een lekker voertje. Maar als je op tijd stopt en iedereen kent zijn hond het beste, kun je vaak het moment wel voorblijven door bijvoorbeeld te kijken naar de ogen van je hond. 
Als ik bijvoorbeeld bij Mick te lang doorga, dan krijgt hij ogen in zijn hoofd als schoteltjes en lijkt hij ook niet meer te bereiken. Dit zijn ook vaak de momenten dat hij niet wil lossen of met het speeltje een stukje verder gaat liggen en mij uit lacht (als hij dat kon, maar zo voelt het dan voor mij). Dat moment moet ik dus voorblijven. 
Door veel te spelen tijdens je trainen kun je ook de wat onzekere hond, zekerder maken maar ook de angstige hond die het allemaal wat spannend vind gaat vaak wel aan op dat super leuke speeltje wat je bij je hebt. En dit gaat dan vaak weer boven die lekkere voertjes. 
Een voorbeeld hiervan is Ravi mijn eigen poedel, die eigenlijk vanaf pup alles wat hij met mij samen deed een beetje spannend vond. Trekken aan een touw met mij samen vond hij best wel een dingetje, en deed hij dus ook liever niet. Door de detectie training en steeds maar weer andere speeltjes aan te blijven bieden speelt hij nu wel. Wel op zijn eigen manier, en vaak maar kort en heel, echt heel anders als mijn andere poedel Mick maar hij is mede door het spelen met mij een stukje zekerder geworden. 
Vergeet dus niet dat spelen voor elke hond belangrijk is. Elk op zijn of haar andere manier. Er is ook vast voor jullie een manier te vinden. 

Te vaak en teveel zie ik honden die netjes hun “ kunstje” doen maar er geen interactie is met de eigenaar. Dat is jammer. Houdt het leuk en …….spannend voor jullie allebei. 
Wat ik bij mijn eigen honden vaak als vuistregel aan houdt is 1 korte oefening, dan spel. En dan mag dat spel net zolang duren als de oefening (of stoppen wanneer je ziet dat het emmertje van je hond vol is). 
Belangrijk is om het wel te doen, en je zult gaan zien dat je hond een stuk anders aan het werk gaat en er steeds meer zin in krijgt als dat je niet speelt, of alleen met voer beloont. 
Vaak hoor ik mensen zeggen “ja maar mijn hond speelt niet, wil niet spelen, of speelt altijd alleen”. Ik ben nog nooit 1 hond tegen gekomen die niet wil spelen. Wel ken ik honden die het allemaal maar een beetje saai vinden en geen uitdaging zien in het spelen met de baas. En dat komt vaak omdat het speeltje zelf geen uitdaging is. Ga dus op zoek naar speeltjes die hij echt leuk vind. En dat hoeft helemaal niet veel geld te kosten. Pak bijvoorbeeld een oude sok en doe daar een bal in of iets wat kraakt. Maar……..gebruik dit “magische” speeltje alleen maar met trainen en geef dit thuis niet. 
Ik heb bijvoorbeeld de “magische” speeltjes van mijn honden altijd in de auto liggen en die krijgen ze alleen met trainen. 
Uiteraard zie ik ook honden die het allemaal niet zo leuk vinden om te spelen omdat het ze op de verkeerde manier is aangeleerd. Denk hierbij dat speeltjes uit de bek worden getrokken of wordt afgenomen en er wordt niets voor in de plaats gegeven zoals een voertje. Maak en houd het leuk voor je hond. 
En wissel het af, hetzelfde als met voer beloning; wissel het af en gebruik niet altijd hetzelfde. 
Voor de voer beloningen is het belangrijk dat het kleine, hapklare brokjes moeten zijn. Niet te groot, hij moet het snel weg kunnen krijgen. En maak het bijzonder en elke keer anders: kleine stukjes frikandel, knakworst, kaas, rodi worst, gedroogde long of lever (eventueel bij mij te krijgen), hart, komkommer, fruit, enz enz. Ga op onderzoek uit wat jouw hond helemaal te gek vind. 
Vind je het lastig of loop je tegen zaken aan, geef het aan en ik kijk graag met je mee!
Dus, onderschat het spelen en de juiste voer beloningen niet. 
Succes!
Monique
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